
Hoe ben je vrijwilliger geworden bij de Begraafplaats? 
 
Ik kom regelmatig bij het graf van mijn ouders en ik zag op het prikbord een papier hangen met de 
tekst: wij zoeken een vrijwilliger voor de administratie. 
Omdat ik niet precies wist wat het inhoudelijk voor werk was ben ik op dinsdagochtend naar de 
administratie gegaan om te informeren wat het inhield. Ik was er al snel achter dat het wel bij me 
paste en een week later ben ik begonnen. 
 
Wat zijn je hobby´s? 
 
Mijn hobby´s zijn o.a. wandelen, fietsen, ik ben lid van de Weidevogelvereniging Achterhoek, 
genieten van de natuur! 
 
Wat vind je zo leuk aan het vrijwilliger zijn bij de Begraafplaats? 
 
Het is een bijzondere plek om te zijn en te werken. Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren aan de 
laatste rustplaats van de overledenen. 
Je werkt in een team waarin elke vrijwilliger zijn taak heeft en het is dan ook de uitdaging om er 
samen iets moois van te maken.   
 


